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Wie was vrij en wie werd vrij? – Manumissies en Emancipatie in de 19e eeuw 
 

Cynthia McLeod 
 

 

Ook voor de officiële afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 kon een tot slaaf 

gemaakte onder bepaalde voorwaarden vrijgemaakt worden door de eigenaar. Het woord manumissie 

is afgeleid van het Latijnse woord manumisso, een begrip in het Romeinse recht, dat letterlijk 

‘zending uit de hand (van de meester)‘ betekent. 

Formeel moest voor elke manumissie goedkeuring worden verkregen van het Hof van Politie. Deze 

goedkeuring werd tegen betaling verstrekt in de vorm van brief van manmissie. 

 

Cynthia McLeod werd in Paramaribo geboren als Cynthia Ferrier. Zij was de dochter van Johan 

Ferrier, de eerste president van Suriname. 

Zij doorliep de middelbare school in Suriname, volgde in Nederland de opleiding tot docent 

Kinderverzorging en Opvoeding. Zij trouwde met Donald McLeod. Na hun terugkomst in Suriname 

studeerde zij M.O. Nederlands en werd docent Nederlands bij het VWO in Paramaribo. Daaraan 

kwam een eind, toen Donald McLeod tot ambassadeur van Suriname werd benoemd en zij daardoor 

veel in buitenland woonde.  Zij had altijd al een grote belangstelling voor de transporten van tot 

slaafgemaakten, de tot slaafgemaakten zelf, de koloniale tijd en mensen ‘van den kleur’ in Suriname. 

Als ambassadeursvrouw had zij vooral tijdens haar verblijf in België veel gelegenheid om 

archiefonderzoek te doen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Emmerich, Keulen en meer. 

In 1986 waren de McLeods terug in Suriname en in 1987 verscheen haar debuut ‘Hoe duur was de 

Suiker’ bij uitgeverij Vaco in Paramaribo. Daarna volgde nog een lange reeks van boeken over het 

slavernij verleden, maar ook over het meer recente verleden. 

Zij was na haar debuut op slag de meest bekende schrijfster in Suriname. 

Cynthia McLeod heeft gastcolleges over Slavery and Colonialisme gegeven aan universiteiten in de 

Verenigde Staten en in Canada. Daarnaast gaf zij ook vele lezingen in verschillende landen.  

Nu is zij intens bezig met fondswerving en de realisatie van haar laatste grote project ‘Restauratie 

Elisabeth Samson Huis in Paramaribo‘. 

 

Mocht u dit initiatief van Cynthia McLeod willen steunen, dan kunt u een bedrag doneren op: 

NL48 ABNA 0526 150 491 t.n.v. C. McLeod t.b.v. Stichting Elisabeth Samson Huis.  

Indien u bij de donatie uw naam en emailadres vermeldt krijgt u de nieuwsbrief.  

 

 

Namens de lezingencommissie, 

Carmelita M. Zeyl-Terzol 
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